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Een klassieke dokterstas, of toch een hippere 

variant? Als huisarts heb je steeds meer te 

kiezen. Wat zegt de tas eigenlijk over de 

dokter? En wat zit er in die tas? Huisarts 

Jeanette Caljouw-Vos uit Ridderkerk zag in 

Italië haar droomtas staan.
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Wie? Jeanette Caljouw-Vos (54)

Huisarts sinds: 1999

Hoe en waar? praktijkhoudend huisarts in 

Ridderkerk

Z
e had net haar tweede dokterstas 

gekocht. Een roze, nadat de standaard 

NHG-tas waarmee ze vijftien jaar 

eerder haar huisartsenloopbaan was 

begonnen, de geest had gegeven. Maar die roze 

tas sloot al snel niet meer goed. ‘Daar moest 

ik iets mee’, zegt Jeanette Caljouw. En toen zag 

ze op vakantie in het Italiaanse stadje Lucca 

zomaar een fantástische tas in de etalage van 

een tassenwinkel staan.

‘Ik weet eigenlijk niet of hij bedoeld is als  

dokterstas, maar hij heeft precies de goede 

afmetingen. En hij zei “koop mij”, daar in die 

etalage. Ik ben nog even teruggegaan naar de 

camping om erover na te denken. De prijs was 

niet gek voor een handgemaakte tas – van zo’n 

mooi, klein familiebedrijf – maar het is natuur-

lijk wel veel geld.’

‘In de spreekkamer werk ik altijd vanuit mijn 

tas, zodat ik niets kan vergeten als ik visites doe. 

Die doe ik twee dagen per week met de auto 

en vrijdags altijd op de fiets. Dan hoef ik niet 

beschikbaar te zijn voor spoedvisites, dus neem 

ik de meest noodzakelijke spullen mee in een 

rugzak. Met deze tas fietsen wordt ‘m niet.’

‘Deze tas gaat mee tot mijn pensioen, absoluut. 

Misschien krijgt onze dochter ’m daarna – 

zij wil de praktijk van mijn man en mij 

overnemen. En anders bewaar ik ‘m. 

De komende jaren vormt de tas 

samen met mijn oude houten 

tafel in de spreekkamer een 

mooie klassieke set.’ ¶
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‘ Mijn tas is als 
ik: van buiten 
best netjes, 
van binnen 
een chaos’

EEN BLIK IN JOUW TAS?
We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van 

jouw dokterstas! Meld je aan voor deze 

rubriek via dedokter@lhv.nl met in de 

titel ‘dokterstas’.

‘Een paar paracetamols of wat verbandmiddelen 

komen soms van pas bij mensen die niemand 

hebben die voor ze naar de apotheek kan. 

Sommige mensen hebben echt kind noch kraai 

– schrijnend. Dan kunnen ze in ieder geval de 

tijd overbruggen tot de apotheek de rest komt 

bezorgen.’

‘Mijn tas is net als ik: van buiten best netjes, van 

binnen een chaos. Ik probeer ‘m weleens op te 

ruimen, maar ik draai me om en alles ligt weer 

door elkaar. Levert altijd wel leuke gesprekken 

op de spreekkamer. Vrouwen herkennen het en 

mannen herkennen het van hun vrouw.’

‘Ik neem altijd van alles mee: een puffer met 

voorzetkamer, allerlei ampullen die de apotheek 

ieder jaar netjes vernieuwt. Veel gebruik ik nooit 

of vrijwel nooit. Maar het hoort nu eenmaal 

officieel in je tas te zitten.’


